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Kruiswoordpuzzel KBO 
 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige Achtkant is:  HERFSTWANDELING 

 
Kruiswoordpuzzel KBO 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 
fototoestel 10 deel v.e. boerderij 
11 heldere ster 13 loofboom 14 
Turks bevelhebber 16 bestuurbare 
slee 18 wurgslang 19 
kippenproduct 20 grootse 
vertoning 23 de onbekende 24 
nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 
29 onderhuids vet 31 dierlijke 
uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 
36 deel v.e. fiets 37 getal 39 
plechtige gelofte 40 grote uil 41 in 
hoge mate 42 voertuig 43 
woonboot 44 tropisch visje 46 
varkenshok 48 ruilmiddel 51 
vuisthandschoen 53 strijdperk 55 
tijdperk 57 deel v.e. piano 59 
overdreven 60 kaarsenhouder 63 
spil 64 een zeker iemand 66 
sprookjesfiguur 67 komisch 
nummer 68 vlaktemaat 69 strook 
71 boterton 72 treurig 73 
sportman. 

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 
bierpomp 3 extra large 4 
schildknaap 6 blinde woede 7 plus 

8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 
boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31 
watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 
47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van 58 
gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-
out. 

 
Een bijzondere plek, oplossing van vorige maand 

 
 

De oplossing van de opgave van de vorige maand is:  
 

Sellikstraat / hoek Hamstraat.  
 

De snelste goede reactie kwam van Ginie Laheij, Irenestraat. 
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Een bijzondere plek, nieuwe opgave: 

 
 

Je verwacht het misschien niet in onze gemeente.  
 
Eerder in “de stad”.  
 
Toch kun je dit soort kunstuitingen ook in Maasdriel 
tegen komen. 
 
De snelste goede inzender krijgt een vermelding in 
de volgende Achtkant 
 
 
 
 
 

 

    
Klassieke muziek in de Leyenstein 
 
Het positieve bericht in de vorige De Achtkant over de hervatting van de vertellingen in De 
Leyenstein werd al snel ingehaald door de werkelijkheid! 
Vanwege oplopende besmettingen in de regio én landelijk gaan evenementen, waar mensen van 
buiten naar toekomen, in De Leyenstein niet door. Tot hoe lang is op dit moment niet te zeggen, 
maar het kan zomaar weer een paar maanden stil liggen! 
 
Als de “leden” van de groep het willen ga ik door met de email vertellingen. 
Indien de “normale” vertellingen weer van start kunnen, komt er weer een bericht in De Achtkant! 
 
Voor volgende maand staat een email vertelling over Beethoven klaar, hieronder alvast wat info. 
Ludwig Van Beethoven (Bonn, 16 december 1770 – Wenen, 26 maart 1827) was een Duitse 
componist, musicus, virtuoos en dirigent. Zijn stijl sluit aan op die van Wolfgang Amadeus Mozart en 
Joseph Haydn, waardoor hij vaak tot de Eerste Weense School wordt gerekend. Beethoven wordt als 
één van de belangrijkste en meest invloedrijke componisten beschouwd; zijn oeuvre heeft een 
overheersende invloed gehad op de negentiende-eeuwse muziek. 
  
Ludwig Van Beethoven was de zoon van de Rijnlandse zanger Johan van 
Beethoven en zijn echtgenote Magdelena Keverich.  
Grootvader, Lodewyck Van Beethoven, kwam uit Mechelen maar woonde  
later in Bonn. Deze afkomst verklaart het Nederlandse voorvoegsel Van in 
zijn naam. De naam Beethoven duidt op een oorspronkelijke herkomst van 
een bietenboerderij." 
 
Bekendste werken; symfonie nr. 5, Für Elise, Mondscheinsonate, 
Pianoconcert nr. 5 “Keizersconcert, Wellingtons Sieg. 
Indien u de gehele vertelling én de muziek per email wil hebben, kosten  
€ 5,00 per vertelling, kunt u een email naar mij sturen.  
Email: hansgl@leyenstein-klassiek.nl 
 
Met vriendelijke muzikale groet,  
Hans Glorius.  
 
(Bronnen; cd’s, lp’s, tijdschriften, boeken, wikipedia, enz.) 
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Julian Barnes: Alsof het voorbij is 
 
Boekbespreking door Gerard van Mook 
 
Deze keer bespreek ik een boek van een schrijver die ik erg 
bewonder, de Britse auteur Julian Barnes. Het boek heeft de 
prachtige titel, ‘Alsof het voorbij is’. In het Engels vind ik de titel 
nog fraaier; ‘The Sense of an Ending’. Een boek met een 
dergelijke poëtische titel moet wel mooi zijn, dacht ik in mijn 
naïviteit, want vaak kom je dan bedrogen uit, maar nu niet; wat 
een pareltje! De roman verscheen in 2011 en werd bekroond 
met The Man Booker Prize én met de Europese Literatuurprijs. 
Het verhaal gaat over Tony Webster die op middelbare leeftijd 
berustend terugkijkt op zijn weinig opzienbarende leven. Hij 
herinnert zich zijn twee vrienden van de middelbare school, met 
wie hij een wat pedant driemanschap vormt. Samen discussiëren 
zij veel over het leven en doorspekken hun gesprekken met 
citaten van grote filosofen. Tijdens het schooljaar komt er een 
nieuwe leerling op school, Adrian Finn. De hyperintelligente en 
wat introverte Adrian wordt al snel opgenomen in de 
vriendengroep. Adrian durft discussies met de docenten aan te 
gaan en hij heeft een bijzondere, filosofische blik op de wereld. 
Hij wordt hierom bewonderd door zijn vrienden, maar blijft toch 
een buitenbeentje. Op de vraag van een docent wat 
‘geschiedenis’ eigenlijk is, geeft Tony, veel te snel, het 
makkelijke antwoord: ‘Geschiedenis is de leugen van de 
overwinnaars.’ Maar het antwoord van Adrian: ‘Geschiedenis is de zekerheid die ontstaat op het 
punt waar de gebreken van de herinnering en de onvolkomenheden van de documentatie 
samenkomen,’ imponeert de leraar en de studenten. Dit is het eigenlijke thema van het boek, de 
tijd, de geschiedenis en hoe we die ons herinneren. 

Na de middelbare school gaan de jongens studeren, elk aan een andere universiteit. Tony gaat naar 
Bristol. Daar krijgt hij ‘verkering’ met  Veronica. Het zijn de vrije jaren zestig en Tony verlangt hevig 
naar seks met zijn vriendin, maar het komt er nauwelijks van. Veronica is afstandelijk en ze geeft 
Tony het gevoel dat hij tekortschiet. De moeizame relatie loopt dan ook op niks uit. Ook het contact 
tussen de oude studievrienden verwatert. Zijn vriend Adrian krijgt later een relatie met Veronica, 
waarvoor hij Tony zelfs per brief om toestemming vraagt. Als Tony na zijn studie op reis is in 
Amerika pleegt Adrian zelfmoord. 

In het tweede deel van het boek zien we Tony terug als een man op gevorderde leeftijd. Inmiddels 
gepensioneerd, na een niet erg opwindende baan en gescheiden na een rustig huwelijk. Met milde 
berusting overdenkt Tony zijn leven: ‘Wat verdiensten en wat teleurstellingen..’. 
Maar dan ontvangt Tony een brief van de notaris waarin hem een dagboek van een vriend wordt 
nagelaten. Hierdoor komt hij weer in contact met zijn vroegere vriendin Veronica, en zij blijkt nog 
steeds even afstandelijk en neerbuigend als hij zich herinnerde. Maar de gebeurtenissen die in het 
eerste deel zo koel en achteloos beschreven worden, blijken veel dramatischer te zijn dan Tony zich 
(wenste?) te herinneren.  
De nukkige Veronica bijt hem dan ook keer op keer toe: ‘Je snapt het niet. Je hebt het nooit gesnapt 
en je zult het nooit snappen!.’ En Tony beseft, nadat hij eindelijk, na veel geduld, fragmenten van 
het dagboek in handen krijgt, dat het waar is: hij snapte het niet en hij heeft het nooit gesnapt. Als 
lezer ga je intussen veel meer van het gedrag van de grillige Veronica begrijpen. Pas aan het einde 
van de roman gaat Tony de schokkende waarheid eindelijk snappen, maar dan is het al veel te laat.. 
 
In prachtige, precieze, haast achteloze zinnen vertelt Julian Barnes het verhaal van Tony Webster. 
Een schitterend verhaal, verteld in slechts 158 pagina’s, maar elk woord is raak. Voor mij een 
meesterwerkje. 
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Rinus bedankt 

 
Vorige maand heeft Rinus Aarssen ons geschreven dat hij een punt wil zetten achter zijn rubriek 
“een handreiking”. Met deze rubriek zette hij zijn gevoel voor zingeving voor de medemens op 
papier. Zelf voelde Rinus zijn grootste verbondenheid met de individuele mens die het moeilijk 
heeft. Hij probeerde vaak om contact te krijgen met mensen die eenzaam zijn of zich moeilijk uiten. 
Hij schreef boekjes met als titel "nabijheid - sleutel van menselijkheid" en "contact - ontmoeting ". 
Hierin troost gevende gedichten, o.a. van Marinus van den Berg en Toon Hermans, maar ook mooie 
teksten en gedichten van hemzelf. 
 
Rinus is een van de meest markante leden die onze KBO tot nu toe kent. Van 2000 tot 2005 was hij 
secretaris en hij schreef graag en veel, waardoor onze KBO vaak in de publiciteit kwam. 
Bijvoorbeeld via de rubriek “KBOnder ons gezegd” in het Carillon. 
 
In die tijd had de maandelijkse KBO nieuwsbrief nog geen titel. Na een niet helemaal gelukte 
prijsvraag heeft hij besloten om titel de Achtkant te kiezen. Het verwijst naar ons werkgebied, acht 
kernen: Oud Maasdriel (Kerk-, Veld-, Hoenzadriel en Alem), Hedel, Heerewaarden, Rossum en 
Hurwenen. 
 
Het bestuur dankt Rinus voor zijn zingevingsbijdragen aan onze vereniging. Wij vinden het jammer 
dat hij stopt, maar respecteren zijn keuze. 
 
Rinus bedankt. 
 
 

WAARSCHUWING 
  
Ga nooit van huis zonder uw portemonnee, rijbewijs en gegevens van de ziektekostenverzekering. 
Waar dit toe kan leiden heb ik ondervonden en het is iets dat ik niemand toewens. Tijdens de Rijn-
en Moezel riviercruise, die June en ik onder welhaast ideale weersomstandigheden meemaakten, 
deden we onder meer het interessante stadje Cochem aan. Op een afstand van circa 300 meter van 
de plaats waar ‘ons schip’ aan de kade lag, was een Wijnhuis, waar we ‘s-avonds deel zouden 
nemen aan een Wijnproeverij. De kosten daarvan waren van tevoren aan boord verrekend. Daarom 
liet ik mijn portemonnee met daarin de nodige paperassen in onze hut liggen. Ik had niets anders bij 
me dan een paar papieren zakdoekjes. Vlakbij het wijnhuis kreeg ik een flauwte en ging onderuit. 
Zelf dacht ik dat ik na enkele minuten wel weer op de been zou zijn. Een reisgenoot dacht daar 
anders over en belde naar de ambulancepost. Even later lag ik op de isoleerafdeling van het 
plaatselijke Maria Krankenhaus. In verband met het Coronagevaar mocht mijn vrouw er niet naar 
binnen en ging ze noodgedwongen terug naar boord. 
 
En daar lag ik helemaal alleen in een grote kamer, zonder portemonnee met daarin de nodige 
bescheiden, geen telefoon, toilettas met daarin o.a. mijn scheerapparaat en tandenborstel. Uiteraard 
beschikte ik ook niet over schoon ondergoed. Behalve datgene wat ik aan had, had ik helemaal 
niets. 
 
Omdat ik op de isoleerafdeling lag, gingen de onderzoeken moeizaam en kwamen er alleen 
verpleegkundigen om van tijd tot tijd wat eten te brengen. Even neerzetten en weg waren ze al 
weer. Tijd voor een praatje was er helaas niet bij met als gevolg dat ik enkele dagen in totale 
eenzaamheid verkeerde. De situatie veranderde enigszins toen bleek dat de Coronatest gelukkig 
negatief was. Omdat de artsen wilden weten wat de oorzaak van mijn flauwte was, moest ik een 
zeer uitgebreid en Deutsch gründlich onderzoek ondergaan. Daarbij bleek onder meer dat ik geen 
hart-en of herseninfarct had gehad. Waarschijnlijk was er sprake geweest van een 
hartritmestoornis. Hoe dan ook, nog eenmaal de waarschuwing: Als je van huis gaat, al is het maar 
voor een klein eindje, zorg er voor dat je altijd de nodige paperassen bij je hebt. 
 
En dan nog even heel iets anders. Ik heb me de laatste weken gruwelijk geërgerd aan de vele 
mensen, ook in Driel, die zich weinig of niets aantrekken van de anticorona-regels. Tussen de dag 
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van dit schrijven, 18 oktober en de datum waarop ‘De Achtkant’ uitkomt, kan er een en ander ten 
goede zijn gekeerd  maar ik vrees het ergste. Waarom houden we ons toch met zijn allen niet aan 
de ons opgelegde regels. Moeten er nog veel meer mensen ernstig ziek worden of, in het slechtste 
geval, overlijden ?  Het lijkt er op dat velen geen de tv kijken, naar de radio luisteren of de krant 
lezen. Nee hoor, ze gedragen zich welhaast eender als de malloten van Virus-waanzin’ en zetten een 
grote waffel op als een vriendelijk meisje hen er bij de ingang van een winkel op attendeert dat het 
dragen van een mondkapje echt nodig is. 
 
Natuurlijk is het voor heel veel mensen en ik denk daarbij vooral ook aan de horecaondernemers en 
de andere in zwaar weer verkerende zakenmensen bar en boos, maar beter toch een korte tijd 
keiharde maatregelen dan het voort laten etteren van het niets ontziende virus. In dit verband neem 
ik mijn petje af voor onze bestuurders, die ons ongetwijfeld met grote tegenzin, strenge 
gedragsregels opleggen. Natuurlijk maken zij , en dat zal later blijken, daarbij fouten maar ik geef 
het je te doen om het iedereen in een weerbarstig land als het onze naar de zin te maken. 
Gelukkig zijn er lieden die ondanks alle misère toch nog een glimlach op ons gelaat toveren. Zo 
hoorde ik een dezer dagen een raak, carnavalesk liedje van de Drie Broers. “Haaw vol” is het thema. 
Zoek het maar eens op op facebook. 
 
Verder troost ik me met de gedachte dat als gevolg van Corona toch niet alle dingen zijn afgelast. Ik 
noem enkele voorbeelden die wel zijn toegestaan: Eindje wandelen; Film kijken; Schuurtje en 
kasten nog eens opruimen; Uitgebreid koken; Spelletjes spelen; Muziek luisteren; Een boek lezen, 
Met de computer of laptop klooien; Uitslapen; Tijd voor elkaar nemen; Lachen; Thuis zingen en 
Dankbaar zijn. 
 
Door Gerrit Verkuil 
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