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Maaltijdbezorging en Oproep. 
 

Op dinsdag 16 maart heeft BrabantZorg besloten geen 
maaltijden meer te verstrekken aan de bewoners van de 
appartementen van de Woningstichting Maasdriel in de 
Leyenstein. Door Welzijn Bommelerwaard en KBO 
Maasdriel is op dezelfde dag aangeklopt bij Tafeltje 
Dekje, verzorgd vanuit het Zorgcentrum ’t Slot in 
Gameren. Op woensdag 17 maart werden de eerste 
maaltijdboxen al afgeleverd bij de ingang van de 
Leyenstein!! 
Voorwaarde van  ’t Slot was wel, dat de vrijwillige 
chauffeur, die de maaltijden rondbrengt de maaltijden 
voor de Leyenstein en de flat aan de andere kant, niet 
aflevert bij de adressen zelf, maar bij de ingang.  

Op dit moment zijn dat ongeveer 10 adressen 
 
Het afgeven en ophalen van de maaltijdboxen gebeurt door 
leden van onze vereniging. Wij zijn trots op onze vrijwilligers 
 
Tafeltje Dekje zoekt voor de route Kerkdriel / Velddriel / 
Alem bezorgers, ook voor na de corana tijd. Een uitgebreide 
uitleg wat dat inhoudt wordt u deze week toegestuurd als 
nieuwsbrief per email. Bent u geïnteresseerd en heeft u geen 
e-mail neem dan contact op met Berrie Monster. Hij brengt 
de nieuwsbrief dan bij u thuis. 

 

 

Zorg en Welzijn 

Zij staan allemaal vrijwillig voor u klaar! 
Hun telefoonnummers vindt u op pagina 3  

 
Ouderenadviseurs (VOA): 

Ad van Lamoen, 
Wim Dobbe. 

 
Belastingdeskundige: 

Adri Piels 
 

Klussendienst: 
Voor een klusje in en rond uw huis, een wandelingetje, een babbeltje of zo, kan een beroep worden 

gedaan op enkele vrijwilligers. Bel daarvoor bestuurslid Maria Verhoeven. 
 

Meldpunten voor het doorgeven van zieken en huisbezoek: 
Bij de coördinator “Z & W” Marianne Lagarde. 

Ook bij Rini Verhoeven en June Verkuil. 
 

Meldpunt ernstig zieken, overleden leden of partners van leden: 
Bij Wendela Jesse, Rooijensestraat 1c, 5333 PB, Hoenzadriel. 

tel. 640520, mail: wendela.jesse@gmail.com 
 

Sociaal vertrouwenspersoon: 
voor gesprekken, klachten en vragen: 

Annemiek Hekman  tel. 0418-661925, mail: jenahekman@kpnmail.nl 
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Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog 

Toen Gerard van Mook, de secretaris van de KBO-Maasdriel, me vroeg om voor ‘De Achtkant’ 
persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op te halen, moest ik daar wel even over 
nadenken. En wel aangezien er de laatste tijd al zo veel over deze zwarte bladzijde uit onze 
geschiedenis is geschreven, maar vooral ook omdat nu vooral de corona-crisis onze aandacht trekt. 
Naarmate de dag van de vijfenzeventigste dodenherdenking dichterbij kwam moest ik toch meer en 
meer aan de oorlogstijd terugdenken. Daarom besloot ik een en ander op papier te zetten. Niet 
alleen voor de lezers van dit KBO-magazine maar, me realiserende dat ik één van weinigen ben die 
de hele oorlog bewust heb meegemaakt, vooral ook voor onze kinderen en kleinkinderen.  
 
Moeilijk te verteren 
Bij wat ik ga vertellen ben ik me er zeer wel van bewust dat herinneringen eroderen en vervagen. 
Details gaan verloren en worden vervangen door andere details. Een verhaal verteld op basis van 
herinneringen is welhaast nooit objectief. Maar hoe dan ook, ik weet nog goed dat de meester ons in 
de vierde klas van de lagere school in Bruchem in 1939 vertelde over de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918). Die was toen goed en wel 20 jaar afgelopen. Zijn verhaal was spannend, maar verder zei het 
ons weinig of niets.  
De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels 75 jaar achter ons. Desondanks is het voor ons ouderen 
moeilijk te verteren dat deze trieste episode uit de Europese geschiedenis voor veel jongeren een 
gepasseerd station is.  
De Tweede Wereldoorlog begon voor ons op vrijdag 10 mei 1940. Ik was toen 12 jaar. Er lagen in 
ons dorp (Bruchem) tal van Nederlandse soldaten ingekwartierd. Dat waren oud-militairen, die in 
verband met de Duitse dreiging waren gemobiliseerd. Ze waren bepaald niet krijgshaftig en hadden 
een broertje dood aan de voorgeschreven oefeningen. Geen wonder dan ook dat zij in de vroege 
voorjaarsochtend geheel verward waren toen Duitse jachtvliegtuigen laag over het dorp scheerden. 
Het opblazen door de Nederlandse genie van de bruggen bij Zaltbommel en Hedel onder commando 
van kapitein Pahud de Montagne waren duidelijke tekenen van het feit dat er iets ernstigs aan de 
hand was.  

Na vier dagen was de spanning over. 
Nederland had gecapituleerd en het 
gewone leven hervatte zijn gang. Een 
voorbeeld daarvan was de Bommelse 
veiling, waar slechts een paar dagen na 
de capitulatie de Bommelerwaardse 
zomerkoninkjes weer naar diverse 
bestemmingen werden getransporteerd. 
Om de Waard in en uit te kunnen werd 
tijdelijk het veer over de Waal tussen 
Bommel en Tuil weer in gebruik 
genomen.  
 
In Hedel, waar in 1937 de verkeersbrug 
gereed was, werd amper vier jaar later 
de schipbrug weer ‘in ere hersteld’.  
Eind 1940 waren de spoorbruggen en in 

december 1941 de verkeersbruggen 
vernieuwd. Bij de werkzaamheden aan één 
van de bruggen in Bommel gebeurde een 
ernstig ongeluk, met als gevolg tien doden en  
zeven zwaargewonden.  
 
‘Boldoot is beter’ 
Vooral omdat de Duitse bezetters aanvankelijk 
als opdracht hadden de Nederlanders zo veel 
mogelijk te paaien, verliepen de eerste jaren 
van de oorlog vrij geruisloos. Na de april-mei-
stakingen in 1943, waar onder meer  
werknemers van de toenmalige Bommelse 

Op 11 mei 1940 bliezen Nederlandse soldaten in de 
Bommelerwaard de bruggen over de Maas en de Waal 
op. 

In Hedel werd de schipbrug over de Maas weer in 
gebruik gesteld. 
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scheepswerf en de landelijk bekende Drukkerij van de Garde aan mee deden, werd de sfeer 
grimmiger.  
Op 30 mei 1942 werd in Zaltbommel burgemeester Tutein Nolthenius vervangen door NSB-
burgemeester Jan Boll. Later maakte deze de dienst uit in vrijwel de hele Bommelerwaard. 

Geleidelijk aan kwam ook het verzet op gang. De 
echte verzetsdaden kwamen niet tot uiting. Dat 
gebeurde wel met het kleine kruimelwerk. Zo zie ik 
nog steeds in mijn herinnering her en der oranje 
Afrikaantjes in de tuinen, evenals het opschrift OZO 
(Oranje Zal Overwinnen) op diverse muren. Toppunt 
was de leus “4711 is goed maar Boldoot is beter”. 
Deze werd in de nacht voordat Boll geïnstalleerd werd 
in grote letters op een pand schuin tegenover het 
toenmalige gemeentehuis op de Bommelse mark 
gekalkt. Het echte werk gebeurde echter in het 
geheim, zoals het onderdak verschaffen aan 
onderduikers en zeker dat aan Joden. De meeste 
Bommelerwaardse joodse medeburgers werden 
helaas door plaatselijke politieagenten opgehaald en 
samen gebracht in het voormalige Nutsgebouw. Daar 
vandaan zijn ze via Vught afgevoerd naar Duitse 

concentratiekampen en daar al spoedig om het leven gebracht. Op zich was dat natuurlijk een 
uiterst kwalijke zaak. Erg vind ik het tevens dat gewetenloze Bommelaars zich er daarna toe 
verlaagden om de winkels van hun Joodse stadgenoten te plunderen. 
 
Dolle dinsdag 
Aangezien tal van producten schaarser werden kwamen die op de bon. Omdat die van Overzee 
aangevoerd moesten worden waren artikelen zoals koffie, thee en tabak vrijwel niet te verkrijgen.  
Inventief als zij waren gingen de Bommelerwaarders er toe over om zelf tabak te telen. Daarnaast 
roosterden zij graan en erwten voor koffiesurrogaat, bereidden ze bitterzoete stroop van 
suikerbieten en zo zou ik nog wel een aantal ‘Erzatsen’ kunnen noemen. 
Terwijl op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, vrijwel iedereen er van overtuigd was dat Nederland 

binnen enkele dagen bevrijd zou zijn, werd deze hoop de 
volgende dag al de grond in geboord. Om de opmars van 
de geallieerden te stuiten maar vooral om de overtocht 
over de Waal veilig te stellen hadden de Duitsers 
besloten om van Bommel een zogenaamde Egelstelling 
te maken. Daar konden ze geen pottenkijkers bij 
gebruiken met als gevolg dat Bommel een dag later en 
wel op woensdag 6 september 1944 moest evacueren. 
De patiënten uit het daar gevestigde Gasthuis werden 
over de Waal naar Neerijnen gevaren en daar 
ondergebracht in een barakkenkamp, dat  door de 
Duitsers was afgekeurd om als concentratiekamp te 
dienen. 
Voor het graven van zogenaamde eenmansputjes langs 
de wegen, het kappen van boomgaarden en de aanleg 
van tankvallen werden voornamelijk jonge mannen door 
de Duitse bezetters gedwongen om deze werkzaamheden 
uit te voeren. 
 
Tyfus en difterie 
Vanaf de herfst van 1944 tijd tot aan de capitulatie van 
de Duitse bezetters in mei 1945 heerste er in de 
Bommelerwaard een verwarde toestand waarbij de 
inwoners van diverse dorpen geëvacueerd werden. 

Eigenlijk moesten zij over de Waal om uiteindelijk in Friesland terecht te komen.  
 
 
 
 

Voordat zij naar Duitse concentratiekampen 
werden afgevoerd kregen onze Joodse 
medeburgers steeds meer met verboden te 
kampen. 

Veel artikelen kwamen op de bon. 



  8 

Vele Bommelerwaarders moesten evacueren   
Veel verjaagden bleven vooralsnog in de Bommelerwaard hangen. Daar liepen zij niet alleen gevaar 
als gevolg van geallieerde beschietingen maar ook door besmettelijke ziekten als tyfus en difterie. 
Deze waren vooral een gevolg van het feit dat veel op elkaar gepakte mensen in onhygiënische 
situaties verkeerden. Bovendien was de toevoer van elektriciteit gestaakt. Omdat er destijds, 
behalve in Bommel, nog geen water- en gasleiding waren, behielpen vrijwel alle Bommelerwaardse 
dorpelingen zich met een pomp en hout, waar het fornuis mee gestookt werd.   
Terwijl dorpen als Hedel, Ammerzoden en Kerkdriel grotendeels vernield werden door beschietingen 
vanaf de andere kant van de Maas liepen de mensen hier ook nog gevaar door de verdwaalde V1-s 
bestemd voor Antwerpen en Brabantse steden. Deze vliegende bommen, waarvan er maar liefst 42 
in de Bommelerwaard neerkwamen, beroofden een aantal burgers in Hurwenen en Bruchem van het 
leven. 
 
Heinz uit Zuid-Duitsland 
Terwijl kort voor de oorlog Nederlandse soldaten bij ons ingekwartierd waren, waren dat vanaf 
september 1944 telkens weer andere Duitse soldaten. Zij bedienden op Brabant gerichte kanonnen 
en werden in dorpen als Alem, Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel, Hedel en Ammerzoden ingezet om 
te voorkomen dat de geallieerden over de Maas zouden komen.  
Terwijl de meeste Duitsers in april 1945 de Bommelerwaard hadden verlaten, trachtten Nederlandse 
soldaten van de Prinses Irenebrigade samen met de Engelse Royal Marines tevergeefs ons  ‘Eiland 
tussen de Rivieren’ te bevrijden. Direct daarna werden tal van kerken, molens en andere hoge 
gebouwen door een speciaal Duits ‘Sprengcommando’ opgeblazen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook de R.K. Kerk in Kerkdriel,  
met de zogenaamde Zwijsentoren,  
werd opgeblazen 
 
Vooral omdat de in Zaltbommel ondergebrachte Ortscommandant samen met een aantal plaatselijke 
notabelen alles op alles hadden gezet om de Sint Maartenskerk met toren te behouden, werd  dit 
fraaie eeuwenoude bouwwerk gelukkig gespaard.    
Het lijkt wellicht vreemd maar wij hadden doorgaans weinig of geen problemen met de Duitse 
soldaten. Zo herinner ik me als de dag van gisteren dat zij samen bij ons in de gevorderde 
woonkamer Kerstmis 1944 vierden. Sommigen hadden vanuit de Heimat sobere kerstpakketten 
ontvangen. De inhoud daarvan deelden zij met hun minder fortuinlijke makkers, maar ook ik en 
mijn jongere broer en zusters werden niet vergeten.  
Een onuitwisbare indruk maakte iets waar ik steeds op 4 mei aan terugdenk. Het betreft een 
soldaat, die samen met een stuk of tien collega’s bij ons in een lege paardenstal vertoefde. De 
jongen was slechts één of twee jaar ouder dan ik. Heinz, zo heette hij, kwam van een boerderij uit 
Zuid-Duitsland. Als hij niet naar het front moest deed hij niets liever dan de koeien en de varkens 
voeren. Het was een alleraardigste knul vandaar dat ons hart even stil stond toen hij op zekere dag 
als gesneuvelde op een boerenkar naar het kerkhof op de grens van Bruchem en Kerkwijk werd 
vervoerd.  
Gedachtig aan de uitspraak dat het geen goede zaak is om haat door te geven aan een volgende 
generatie weet ik zeker dat ik op 4 mei niet in een groep en niet demonstratief maar alleen in alle 
stilte langs zijn graf zou zijn gelopen. Dat  kon niet omdat de Duitsers, die daar en ook die in de 

De voormalige R.K. Kerk met pastorie en 
het Zusterklooster in Velddriel 
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nabijheid van de fontein bij De Bossche Poort werden begraven, destijds over gebracht zijn naar 
IJsselstein. 
 
Ook positieve ervaringen 
Graag zou ik hier nog tal van andere herinneringen aan de Bommelerwaardse oorlogsgeschiedenis 
op willen halen. Zo denk ik met walging terug aan het bij het Weeshuis achter de Sint Maarten kaal 
scheren van zogenaamde Moffenmeiden. Ook erger ik me aan het feit dat ik nog nooit zoveel 
verzetsstrijders heb gezien als op 5 mei 1945. Mensen waarvan een niet te onderschatten aantal 
ongetwijfeld een nazi-teken in plaats van de afkorting BS (Binnenlandse Strijdkrachten) op hun 
overallmouw gezet zouden hebben als de balans de andere kant was uitgeslagen.  
Of ik geen positieve herinneringen heb? Ja zeker wel. Zo ben ik er nog steeds trots op dat rooms 
katholieke evacués uit Ammerzoden en Hedel in Bruchem voor hun diensten gebruik mochten 
maken van de Nederlands Hervormde  kerk, iets wat voorheen praktisch ondenkbaar was.   
Een geheel ander pluspunt  is dat ondergedoken studenten van de Landbouw Universiteit in 
Wageningen de bodem van de Bommelerwaard in kaart brachten, een gigantische klus waarvan na 
de oorlog dankbaar gebruik werd gemaakt bij de ingrijpende ruilverkavelingen.  
Graag zou ik meer willen vertellen. De eindredacteur is echter onverbiddelijk. Alles overziende kom 
ik helaas toch tot de conclusie dat het weinige dat ik van de geschiedenis heb geleerd is dat de 
geschiedenis ons niets geleerd heeft. “De oorlog was over”. “De oorlog is nooit over” werd kort na 
de bevrijding op een gedenksteen bij Station Vught gezet. Helaas worden we er bijna dagelijks nog 
steeds mee geconfronteerd.  
   
Gerrit Verkuil 
 

Opnieuw gedoe in de Drielse gemeenteraad. 
 
Omdat ik voor deze Achtkant vrij uitgebreid herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog heb 
opgehaald, was ik aanvankelijk niet van plan ook nog een column te schrijven. Als geïnteresseerd 
burger van de lokale politiek kan ik het echter niet laten. Let wel, wat ik hierover op papier zet is 
geheel persoonlijk en valt buiten de verantwoordelijkheid van het KBO-bestuur en de leden van deze 
seniorenorganisatie. Verwijten uwerzijds gaan alleen mij aan.  
Waar ik het over wil hebben? Over het gedoe in de Drielse gemeenteraad. Bij de vergadering van 16 
april j.l. waren vanwege de coronacrisis slechts elf van de negentien raadsleden lijfelijk aanwezig. 
Deze zaten door plastic ‘schotjes’ gescheiden van elkaar. Burgemeester Van Kooten stelde bij de 
opening van de vergadering dat deze, gezien de agenda, niet al te lang hoefde te duren. Hij had 
helaas de plank misgeslagen. Het was middernacht toen de vroede vaderen, waarvan een aantal 
met flink de ‘P’ in, het gemeentehuis verlieten. Na een welhaast eindeloze herhaling van zetten bij 
agendapunten, waaraan nauwelijks woorden gewijd hoefden te worden, kwam een echt 
spektakelstuk aan de orde. Dat betrof de vaststelling van het bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan Drielseweg 44/46 in Hedel.  
Bij dit onderwerp vloog wethouder Peter de Vries finaal uit de bocht. Iets wat je van een voormalig 
buschauffeur toch niet zou verwachten. Hij verweet raadsleden dat deze een tsunami van vragen op 
hem afgevuurd hadden. Ik ben er van overtuigd dat hij daarin gelijk had. Volgens mij komt er dan 
nog een vraag bij, en wel; hoe komt het dat hij zoveel vragen voor zijn kiezen kreeg? Was zijn 
informatie onvoldoende geweest of was er iets anders aan de hand? 
In de vele jaren dat ik leraar was en er over een door mij besproken  onderwerp veel vragen op me 
afgevuurd kreeg, diende ik de hand in eigen boezem te steken. Dat was mijn schuld en niet die van 
de leerlingen. Ik was dan niet duidelijk genoeg geweest. 
Hoe dan ook, het verdere verloop van de 
vergadering was een ouderwetse Drielse 
puinhoop. Gelukkig maakte de burgemeester er 
een eind aan. Hij was er van overtuigd dat het 
geharrewar bij het volgende agendapunt, 
betreffende een stuk bouwgrond voor de 
dochter en schoonzoon van De Vries, vervolgd 
zou worden. De goede man had ongetwijfeld 
gelijk. 
 
Gerrit Verkuil. 
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Quiz 2e Wereldoorlog 
 

Dit jaar herdenken we dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn, maar helaas zijn er weinig activiteiten om 
dit te vieren. Om het toch een beetje te laten leven, leek het ons leuk om een quiz uit te schrijven. 
Per slot heeft het grootste deel van onze vereniging de oorlog nog echt meegemaakt. 
Het gaat als volgt: 
Hieronder vindt u 20 vragen over de 2e Wereldoorlog. Aan het eind vindt u een tabel waar u de 
letter van uw antwoord kunt invullen. 
Vóór 20 mei levert u uw oplossing met naam en adres in: 
- Bij een van de bestuursleden. 
- Per post naar Gerard van Mook, Meerenstraat 9, 5335LD Alem 
- Per email naar kbo.maasdriel@gmail.com 
We verloten 3 tegoedbonnen van €25 onder de goede oplossingen en de gelukkigen worden in de 
volgende Achtkant bekendgemaakt. O ja, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
Veel succes! 
 

1. Hoe heette de leider van de Duitse 
NSDAP? 

a. Paul von Hindenburg 
b. Adolf Hitler 
c. Karl Dönitz 

  
2. Wanneer begon officieel de Tweede 

Wereldoorlog? 
a. In 1939 
b. In 1940 
c. In 1941 

  
3. Wanneer viel het Duitse leger Nederland 

binnen? 
a. 10 april 1939 
b. 10 juni 1940 
c. 10 mei 1940 

  
4. Na hoeveel dagen gaf Nederland zich 

over? 
a. 4 dagen 
b. 5 dagen 
c. 6 dagen 

  
5. Welke kranten waren tijdens de oorlog 

niet illegaal? 
a. Het Parool en Vrij Nederland 
b. De Waarheid en Trouw 
c. De Telegraaf en De Volkskrant 

  
6. Wat betekent de afkorting 'O.Z.O'? a. Oranje zal overwinnen 

b. Oranje zal overleven 
c. Oranje zal overgeven 

  
7. Hoe werd de strafgevangenis in 

Scheveningen ook wel genoemd? 
a. Het Huis van Bewaring 
b. Het Oranjehotel 
c. Het Poortje 

  
8. Vanaf welke leeftijd moest je een 

Jodenster dragen? 
a. 4 jaar 
b. 5 jaar 
c. 6 jaar 

  
9. Hannie Schaft was een van de bekendste 

verzetsstrijders. Wat was haar bijnaam? 
a. Het meisje der vermommingen 
b. Het meisje met het rode haar 
c. Het mysterieuze meisje 

  
10. Wie hebben het kamp Westerbork bevrijd? a. De Engelsen 

b. De Amerikanen 
c. De Canadezen 

  
11. Wie moesten tijdens Operatie Market 

Garden de brug in Arnhem verdedigen? 
a. De soldaten 
b. De parachutisten 
c. De tanks 
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12. Wanneer werd Nederland bevrijd? a. 5 mei 1945 
b. 6 mei 1945 
c. 7 mei 1945 

  
13. Wat was de belangrijkste reden voor 

Japan om Nederlands-Indië aan te vallen? 
a. Ideologisch: rol voor Nederlands-Indië 

in de Japanse nieuwe orde 
b. Economisch: toegang tot oliebronnen 
c. Strategisch: als buffer tegen de 

geallieerden 
  
14. Wat gebeurde er begin april 1942 in 

Nederland? 
a. De Anjerdag vond plaats 
b. De Duitsers legden de basis voor de 

Arbeitseinsatz 
c. Het eerste transport naar Auschwitz 

vertrok uit Nederland 
  
15. Welke hoge nazi werd neergeschoten 

tijdens de aanslag bij de Woeste Hoeve in 
de nacht van 6 op 7 maart? 

a. Hanns Albin Rauter 
b. Arthur Seyss-Inquart 
c. Reinhard Heydrich 

  
16. Wat was het eerste product dat al op 11 

oktober 1939 op de bon ging? 
a. Suiker 
b. Koffie 
c. Tabak 

  
17. Welke Duitse Ortskommandant heeft zich 

mede ingezet om de Sint-Maartenskerk in 
Zaltbommel te behouden? 

a. Overste Heinrich Fuchs 
b. Kapitein Claus Phans 
c. Majoor Von Mühldorfer 

  
18. Op 25 april 1945 werd half Alem 

platgebrand. Wie gaf daartoe opdracht? 
a. Majoor Ernst Fromm 
b. SS-commandant Wimmer 
c. Opperluitenant Koopmans 

  
19. Hoe heette de in Het Spijker wonende 

verzetsstrijder? 
a. Van Dam-van Brakel 
b. Van Goelst-Meijer 
c. Douwe-van Dijk 

  
20. Hoe heette het Alemse schoolhoofd dat op 

23 september 1944 door de Duitsers om 
het leven werd gebracht? 

a. Louis Boelen 
b. Toon Holtappels 
c. Johannes Klingen 

 
 
 
 
 
 
Oplossing WOII quiz: 
Naam: Adres: 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 
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