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Kroning 
 
U keek toch ook? 
Wat een poppenkast! 
 
Het hele spektakel riep allerlei vragen bij mij op. 
Zoals: geloven ze daar nu echt zelf in? Bloedserieus was iedere 
handeling tot in detail uitgewerkt. Wie waar stond, liep, welk pakje 
met welke strikjes, tressen, lintjes, kleurtjes. Wie verzint dat allemaal? 
En dat vloerkleed dat 
Charles achter zich aan 
moest slepen! Het leek mij 
een geschikt ding om je in 
op te rollen als je 's nachts 
eens buiten moest slapen. 
 
Het was ook grappig dat 
Charles steeds andere 
kleertjes aankreeg. Zo zat 
hij ineens alleen in zijn 
hemdje, omdat ze hem zijn 
mantels (niet jassen!) uit 
hadden getrokken. Gelukkig 
werden hem weer nieuwe omgehangen. Het dichtstrikken van de 
gouden ceintuur mocht hij uiteraard niet zelf doen, daar was ook een 
speciale meneer voor. 
 
De ongetwijfeld zeer kostbare parafernalia mocht Charles slechts even 
aanraken, maar de twee gouden staken moest hij een tijdje netjes 
rechtop in zijn handen houden. De dame in een prachtige blauwe jurk 
was fascinerend: zo precies als ze iedere handeling verrichtte, iedere 
stap zette en een tijdje de zwaarden met gestrekte armen voor zich uit 
wist te houden. Om dat te volbrengen had ze krachttraining gedaan. 
 
Een beetje medelijden had ik wel met Camilla. Haar kroon zat niet echt 
lekker, leek mij, en echt flatteus was het kostbare ding ook niet. 
Kortom, ik heb genoten en hoop voor hen dat zij een beetje kunnen 
genieten van hun nieuwe status. 
 
Houd moed, heb lief. 
 
Wendela 
 
 

De inhoud van deze Achtkant: 
 
Voorwoord van Wendela blz. 1 
 
Huurtoeslagen blz. 2 
 
Nieuw bestuurslid op blz. 4  
 
Een lintje toegekend op blz. 4 
 
Koningsdag blz. 4 
 
Toevloed nieuwe leden op blz. 5 
 
(Jubileum) Open Eettafel blz. 6 
 
Wandelen op blz. 6 
 
Fietsen op blz. 7 
 
Klassieke muziek op blz. 7 
 
Kienen op blz. 7 
 
Kersen etentje blz. 8  
 
Verslag “Markante vrouwen ” op 
blz. 8 
 
Puzzelen op blz. 8 
 
Boekbespreking door Gerard 
van Mook op blz. 9 
 
In memoriam Gerrit Verkuil op 
pagina 10 
              

 
Redactie Willy van Lieshout. 
e-mail:  
willyvanlieshout51@gmail.com  
 
Kopij voor het volgende 
nummer kan tot uiterlijk 
dinsdag 20 juni worden 
aangeleverd. 
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Wekelijkse activiteiten 
 

Gymmen 
maandag en dinsdag 

Zwemmen 
donderdag- en vrijdagmorgen 

beide door SGOM,  
telefoon 06-22882191 

Onze Huiskamer 
Dit is iedere maandag tussen 

13:30u en 16:30u 
Alem 2 zaal van de Leyenstein. 

 

 
 
 
 
 
 

Wat moet ik doen als ik op computergebied 
iets wil leren of bijspijkeren? 

 
U hoeft alleen maar contact op te nemen met Pieter 
Both, 0418-640520 of p.both@hccnet.nl en als 
Pieter niet bereikbaar is, kunt u bellen of mailen met 
Berrie Monster: 0418-633255 of 
berrie.monster@planet.nl. 
 

 
Huiskamer 

 
Iedere maandag zijn we open tussen 13:30u en 16:30u in De 
Leyenstein. We zijn verhuisd naar een ruimte van de gemeente, 
links achter bij de biljarters. De ruimte heet (nog) “Gebiedsteam”, 

maar we hopen op een andere naam. 
 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u 
even bijkletsen, op de hoogte blijven van het reilen 
en zeilen van de vereniging, een belasting- of 
computer-probleem voorleggen aan één van de 
aanwezige bestuursleden, een kaartje leggen of met 

elkaar breien. 
Vult u maar in. Alles kan, maar er wordt niets georganiseerd. 
 

Laat geen geld liggen 
 
Wanneer u alleen AOW ontvangt, komt u vrijwel zeker in 
aanmerking voor toeslagen. Ook als u daarnaast nog een 
pensioentje ontvangt kan het geen kwaad om uw situatie goed te 
(laten) bekijken. Het bestuur staat altijd klaar om u te helpen. 
 
Huurtoeslag 
De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor het huren 
van een woning. Om huurtoeslag te krijgen, 
mogen uw inkomen en vermogen niet te 
hoog zijn. 
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af 
van uw huur (max. €808,06), uw leeftijd en 
de samenstelling van uw huishouden. 
 
Aanvragen via Belastingdienst Dienst 
Toeslagen (toeslagen.nl) 
 
 

Aanmelden, afmelden of 
verhuizing van leden. 

 
Als u familieleden, vrienden of 
kennissen hebt die lid willen 
worden, dan kunnen zij zich 
aanmelden door te bellen met of 
te schrijven naar Ria van Eeuwijk,  
Binnenquartier 7,  
5331 CX Kerkdriel. 
Mobiel 06-30857377. 
Of download het aanmeld- 
formulier op www.kbomaasdriel.nl 
en stuur dit naar Ria. 
 
Wilt u zich afmelden? 
Dat kan jaarlijks per  
1 januari en wel door dit vóór 1 
december schriftelijk of per e-mail 
via m.eeuwijkvdlinden@gmail.com 
(aan elkaar!) door te geven aan 
Ria van Eeuwijk.  
Graag met reden waarom. 
Verhuizingen svp ook aan  
Ria doorgeven! Dan hoeft u  
dit blad niet te missen!! 
 

 
Inschrijf- of ander geld 
overmaken naar  
KBO Maasdriel?  
Dat kan naar IBAN NL57 RABO 
0125 1506 60 
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Nieuwe Leden 
Als gevolg van de aanwezigheid 
van de KBO op de laatste 
Koningsdag hebben we een groot 
aantal nieuwe leden mogen 
inschrijven. 

 

Zo veel dat de namen niet in dit 
kader passen. De namen vindt u 
op blz. 5 van deze Achtkant. 

 

Praten lucht op  

 
 

088-0767 000 
 
Dag en nacht telefonisch te 
bereiken, het hele jaar door. 
Voor eenieder die behoefte heeft 
aan een vertrouwelijk gesprek. 
 
Ook bereikbaar per chat: 
deluisterlijn.nl 
 

Belangrijke 
telefoonnummers 
(0418, tenzij anders vermeld) 
 
Anne Bongaerts, tips voor 
interviews, 662854  
Pieter Both, 640520 
Ria v. Eeuwijk 632840 
Annemiek Hekman,  

06-57124208 
Wendela Jesse, 640520 
Leo Lagarde, 073-5994508 
Marianne Lagarde 

073-5994508 
Berrie Monster 633255 
Mari Nendels 06-21960963 
Adri Piels 637031 
Maria Verhoeven 750376 
June Verkuil 664096 

Familieberichten 
Soms is er zoveel wat we voelen, 

maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 
 

 

Overleden leden 
De heer Harrie van Doremaele uit Velddriel is op 20 april 
overleden. Hij is 75 jaar geworden. 
Op 24 maart is de heer Gerrit Verkuil uit Kerkdriel op 93 jarige 
leeftijd overleden. 
 
 
 

 

Zieken 
 
Wie als zieke onverhoopt nog niet in beeld kwam voor een kaart, 
bloemetje of bezoek vanuit “Zorg & Welzijn” wensen we langs 
deze weg van harte sterkte en beterschap. Ook hun directe en 
toegewijde omgeving wensen we sterkte. En als u bezoek op prijs 
stelt of iemand kent voor wie dat belangrijk kan zijn, zie dan bij 
Zorg & Welzijn de meldpunten. 
 

 

Kroonjarigen 
 

80 jaar 
13 juni mevrouw Nel Rovers-van Hirtum uit Kerkdriel  

 

85 jaar 
2 juni mevrouw Riek van Eembergen-Ackermans uit Kerkdriel 

11 juni mevrouw W.A. Stoof-Rosendaal uit Kerkdriel 

24 juni De heer Jo Tijssen uit Rossum 

27 juni De heer Harry van Doorn uit Kerkdriel 
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Nieuw bestuurslid 
 
Mag ik me even voorstellen?  
Ik ben Roel Dijkstra, bijna 69 jaar, getrouwd met Marion en vader van Saskia en Marco, opa van 
Mirthe en Imme. 
Vanuit de randen van de Achterhoek (Zutphen, Arnhem, Enschede) uiteindelijk in 1992 in de 
Bommelerwaard terecht gekomen. Na 18 jaar Zaltbommel wonen mijn vrouw en ik nu alweer 12 jaar 
tot volle tevredenheid in Rossum. 
Ik ben nu bijna 3 jaar met pensioen. Na mijn dienstplicht (Marine) ben ik een aantal jaren 
heftruckchauffeur bij de Makro geweest. Vanaf 1980 heb ik opleidingen gevolgd en op Personeelszaken 
gewerkt, eerst bij PTT Telecom, daarna in het UMC Utrecht. 
Vanaf 2010 werkte ik bij de interne arbodienst van het 
ziekenhuis. 
 
De KBO kende ik eigenlijk niet, maar ik heb er achteraf wel mijn 
eerste bridgelessen gevolgd in de brandweerkazerne in Rossum. 
Toen iemand me vorig jaar vroeg of ik al lid was, ben ik op de 
website gaan kijken. En heb me meteen aangemeld. Ik geloof in 
organisaties die dicht bij de mensen staan. Het onderling 
verbinden en helpen van mensen in je omgeving, op een 
praktische manier, vind ik waardevol. Op het inschrijfformulier 
stond de vraag of ik wat vrijwilligerswerk voor de KBO Maasdriel 
wilde doen, daar heb ik ja op gezegd. De volgende dag kreeg ik 
al een telefoontje. Wil je bij het bestuur van KBO Maasdriel, er 
zijn wat vacatures. IK heb het een poos meegekeken en 
notuleer nu de bestuursvergaderingen. Nu u me heeft verkozen 
als bestuurslid is het de bedoeling dat ik, op termijn, de functie 
van secretaris ga vervullen.  
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau  
 
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen is ons KBO lid, de heer Jan van Doorn 
uit Rossum, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Het bestuur van KBO Maasdriel feliciteert hem van harte met 
deze decoratie. 
 
 

 
KBO op Koningsdag 

 
In alle vroegte, nog in de vrieskou, heeft het bestuur van de KBO Maasdriel op koningsdag een 
partytent op het Mgr. Zwijsenplein opgezet. 
De zon ging schijnen en het werd zelfs tot ieders opluchting stralend weer. 
Op de tafels drie sjoelbakken, waar zich soms een heuse rij vormde om ook aan de beurt te mogen 
komen. 

Het sjoelen was dus een succes, maar het grootste succes werd behaald 
doordat zich heel veel nieuwe leden hebben aangemeld. 
 
We heten onze nieuwe leden hartelijk welkom. We zijn heel blij met deze 
jeugdige aanwas. We hopen dat ze het snel naar hun zin zullen hebben in 
onze geweldige vereniging. 
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Nieuwe leden KBO Maasdriel 
 
  Mevrouw Dien van Beek uit Kerkdriel 

 De heer Johan van den Bogaard uit Kerkdriel 

 Mevrouw Gerrie van den Bogaard-van der Zalm uit Kerkdriel 

 De heer Rien Bok uit Kerkdriel 

 Mevrouw Netty Bok-IJsveld uit Kerkdriel 

 Mevrouw Jacqueline van der Chijs uit Kerkdriel 

 De heer Henk van Herwaarden uit Kerkdriel 

 De heer Erik Hofstee uit Kerkdriel 

 Mevrouw Ilonka Hofstee-Kremer uit Kerkdriel 

 De heer Tommie van Hooft uit Kerkdriel 

 Mevrouw Hetty Hopman uit Kerkdriel 

 Mevrouw Donnie Leenders uit Kerkdriel 

 De heer Richard Nuij uit Kerkdriel 

 Mevrouw Audrey Nuij-van de Anker uit Kerkdriel 

 De heer Hans van Oorschot uit Kerkdriel 

 De heer Wim Steenbekkers uit Kerkdriel 

 Mevrouw Helmi Steenbekkers-Ackermans uit Kerkdriel 

 De heer Frans Tiekstra uit Kerkdriel 

 Mevrouw Gonnie Tiekstra-Daams uit Kerkdriel 

 De heer Marinus Verharen uit Kerkdriel 

 De heer Jan Verhoeven uit Kerkdriel 

 Mevrouw Lina van der Zalm uit Kerkdriel 

  De heer Mari van Gessel uit Kerkdriel 

 Mevrouw Marion van Gessel-van der Kallen uit Kerkdriel 
 

 

Zorg en Welzijn 
 

Zij staan allemaal vrijwillig voor u klaar! 
Hun telefoonnummers vindt u op pagina 3  

 
Ouderenadviseurs (VOA): 

Mari Nendels 
 

Belastingdeskundige: 
Adri Piels  

Leo Lagarde 
 

Klussendienst: 
Voor een klusje in en rond uw huis, een wandelingetje, een babbeltje of zo, kan een beroep worden 

gedaan op enkele vrijwilligers. Bel daarvoor bestuurslid Maria Verhoeven. 
 

Meldpunten voor het doorgeven van zieken en huisbezoek: 
Bij de coördinator “Z & W” Marianne Lagarde. 
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Meldpunt ernstig zieken, overleden leden of partners van leden: 
Bij Wendela Jesse, Rooijensestraat 1c, 5333 PB, Hoenzadriel. 

tel. 640520, mail: wendela.jesse@gmail.com 
 

Sociaal vertrouwenspersoon voor gesprekken en vragen: 
Annemiek Hekman  tel. 06 57 124 208, mail: jenahekman@kpnmail.nl 

 
Jubileum Open Eettafel 

KBO Maasdriel heeft op woensdag 3 mei met een feestelijk koud/warm buffet hun 10-jarig jubileum 
van de Open Eettafel gevierd in de Leyenstein. De kok van de Leyenstein had de meest verrukkelijke 
hapjes klaargemaakt. Het zag er prachtig uit. De 43 deelnemers 
hebben ervan genoten. 
 
Op initiatief van Welzijn Bommelerwaard (Jacomien de Bruin) 
zijn deze Open Eettafels in 2013 opgezet om aan alle senioren 
uit Maasdriel maandelijks, tegen een redelijke prijs, een 
gezellige maaltijd aan te bieden. Het was van het begin af aan 
een groot succes en tegenwoordig eten er vaak zo'n 50 mensen 
mee.  

 
OPEN EETTAFEL 

 
De eerstvolgende eettafel vindt plaats op woensdag 7 juni in de Leyenstein. Zaal open om 11.30 uur, 
aanvang maaltijd 12.00 uur. 
 
Voor deze 3-gangen maaltijd met een drankje vooraf en een kopje koffie/thee na betaalt u € 10,00. U 
kunt zich opgeven vóór 2 juni bij Marianne Lagarde, tel.nr.0654942354 of per e-
mail:  mariannelagarde@kpnmail.nl 
 
Op 5 juli is er geen eettafel maar gaan we kersen eten bij Kersvers. Zie aankondiging elders in dit 
blad. 
 
De volgende eettafel vindt plaats op woensdag 2 augustus. 
 
Met vriendelijke groet  
Marianne Lagarde. 

 
Wandelen 

 

1 juni is de eerste donderdag van de maand en gaan we weer ruim 
5 km wandelen.  

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 
We sluiten af met koffie/thee voor eigen rekening. 
De plaats van vertrek wordt nog door gegeven. 
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Fietsen  
 
15 juni derde donderdag van de maand gaan weer een mooie en gezellige fietstocht maken. 
Diegenen die een E Bike hebben en het leuk vinden, zijn van harte welkom.  
Wij fietsen ongeveer 40 - 60 km en starten in het centrum op het plein. Wij hebben besloten 
om met maximaal 10 personen te fietsen voor onze eigen veiligheid omdat wij met E bikes fietsen. De 
EERSTE 10 aanmeldingen kunnen mee fietsen…. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Tijdens de pauze is er een kopje koffie/ thee/ voor eigen rekening. 
 
Aanmelden voor wandelen en fietsen kan bij: 

Annie Wiegmans Janssen (annie.wiegmans51@gmail.com) tel.nr. 06-40617235  of   
Lies v.d. Bogaard  (lvandenbogaardt@gmail.com)  tel.nr. 06-36274635 

 

Klassieke Muziek Vertellingen 
 
In juni gaat de vertellingen over; Byzantijnse muziek 
 
Voor de Leyenstein Kerkdriel woensdag 14 juni aanvang 10,30 uur zaal open om 10.00 uur. 
 
Voor de Parel te Rossum op zondag 18 juni aanvang 14.30 uur zaal open om 14.00 uur. 
 
Strikt genomen is Byzantijnse Muziek het middeleeuwse heilige (sacrale) gezang van de christelijke 
kerken die de Orthodoxe traditie volgen. Deze traditie omvat het Griekstalige deel van de wereld. De 
traditie is ontwikkeld in Byzantium vanaf de aanwijzing van Constantinopel tot hoofdstad van het 
herenigde Romeinse Rijk in het jaar 330 tot aan de val in 1453.  
Het komt ontegenzeggelijk uit verschillende oorsprongen van artistieke werken in de klassieke tijd, van 
joodse muziek en is ook geïnspireerd op de monofone vocale (eenstemmig) muziek die ontstond in het 
vroege christelijke steden Alexandrië, Antiochië en Epheüs.  
Er zijn manuscripten gevonden met Byzantijnse gezangen, uit de negende eeuw, maar ook lectionaria 
(liturgische boeken) met Bijbelse lezingen in Ekfonetische notatie (een primitief notatiesysteem 
gemaakt om te beschrijven hoe lezingen uit de Bijbel moesten worden voorgedragen) van minstens 
een eeuw eerder en lopen door tot de 12e en 13e eeuw. 
 
Interesse? Kom gewoon eens luisteren en kijken, wil je meer info hieronder staan de contactgegevens.  
 
Hans Glorius. 
 
Voor de Leyenstein: hansgl@leyenstein-klassiek.nl 
 
Voor de Parel: de-parel-klassiek@glorius.nl   
 
Op de website staat nog meer info over beide locaties en vertellingen: www.leyenstein-klassiek.nl  

  
Kienen 

 
Op vrijdag 26 mei en 30 juni 2023  kienen in de Leyenstein. 
Zaal is open om 13.15 uur en kienen vanaf 13.30. 
 
Prijs € 5,00 per deelnemer € 1,00 voor een extra kaart. 
Een kopje koffie en plakje cake zijn in de prijs inbegrepen. Overige consumpties 
zelf afrekenen. De prijs voor een niet alcoholische consumptie is €2,50, voor een 
alcoholische consumptie €3,00. 
 
Mocht je geen vervoer hebben laat het dan even weten. We kijken of we iets kunnen regelen. 
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Kersen etentje 

 
Beste KBO leden, 
 
Verleden jaar hebben we voor het eerst sinds 
jaren weer een “kersenetentje” georganiseerd. 
De deelnemers, het waren er 40, zeiden dat dit 
voor herhaling vatbaar was. 
 
Daarom gaan we dit opnieuw organiseren en wel 
op woensdag 5 juli 2023 bij Kersvers in 
Kerkdriel van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur.  
 
Lekker bijkletsen in een prettige omgeving. 
Koffie met gebak, twee consumpties, een ijsje en 
bij vertrek een doosje met kersen mee naar huis. 
Tijdens ons samenzijn kersen op tafel.  
We kunnen dit organiseren, wanneer we minimaal 20 deelnemers hebben. Opgave vóór 30 juni, maar 
liefst eerder, zodat we zeker weten dat we dit evenement door kunnen laten gaan. 
 
Opgeven bij Berrie Monster, 0418-633255 of per email : berrie.monster@planet.nl. De bijdrage per 
persoon bedraagt €17,50 over te maken op onze bankrekening: KBO Maasdriel rekeningnummer NL 57 
RABO 0125 1506 60. 
 
 
 

Oplossing vorige puzzel KBO 
 

De oplossing van laatste puzzel is; GRASMAAND 
 

Er zijn 8 goede inzendingen De winnaar is Toon van Namen uit Velddriel. 
De VVV bon zal zo spoedig mogelijk uitgereikt worden. 

 
 

Nieuwe Doorloper KBO puzzel 
Het bestuur stelt een VVV bon van € 10,00 ter beschikking voor de goede oplossing.  
 
Bij meerdere goede oplossingen wordt er geloot. Alleen voor leden. 
Oplossing insturen aan de redactie: willyvanlieshout51@gmail.com 
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Horizontaal: 1 landweg met bomen, bezoedeling, ransel - 2 godsdienstig gebruik, binnenwater, in het 
jaar - 3 getal, insect, ontwerp, schraal - 4 land, medische foto, vertegenwoordiger - 5 hoon, muisarm, 
onderdanig - 6 ingenieur, staat in Amerika, inkomen, bakpoeder - 7 jaloezie, bijzonder groot, raadsel - 

8 Generale Staf, Verenigde 
Naties, houten splinter, koren - 
9 Bijbelse priester, levenslucht, 
honger, wanneer - 10 schicht, 
zevenarmige kandelaar, pl. in 
Frankrijk - 11 hoofdstad van 
Noorwegen, reeks woorden, 
woestijnbron, afgeronde steen - 
12 bevel, schrijflijn, motto. 
Verticaal: 1 kruidige saus, 
heldendicht - 2 oevergewas, 
tariefopgave - 3 vulkaan op 
Sicilië, op leeftijd, luxe woonhuis 
- 4 errore excepto, knokken, 
liefdesgod - 5 Amerikaanse 
politie, torenomgang, 
aanwijzend vnw - 6 gebakje, 
winkel (Engels), onvergelijkelijk 
- 7 bedankt (Frans), boosheid, 
Engels telwoord - 8 Economische 
Zaken, land in Midden-Amerika, 
Noorse aardgeest - 9 kort 
ogenblik, telwoord, advies - 
10 laster, Europese vrouw - 
11 uitgestrekt, Arabische titel, 
hoofdstad van Oekraïne - 
12 niet dezelfde, effen, 
kunstmatige intelligentie - 
13 naamloos, brede laan met 
bomen - 14 gepelde gerst, 
zachte schittering, vordering. 

 
 
 
 
 

Lessen – Ian McEwan 
 
Boekverslag door Gerard van Mook 
 
Onlangs heb ik twee boeken gelezen; ‘Speeldrift’ van Juli Zeh en 
‘Lessen’ van Ian McEwan. Over ‘Speeldrift’ heb ik een vorige keer al 
lovend geschreven, en nu ik het boek uit heb wordt ik alleen maar 
bevestigd in mijn eerdere oordeel.  
Een van mijn favoriete schrijvers, de Brit Ian McEwan, heeft met 
‘Lessen’ een prachtige nieuwe roman geschreven. Het is een dikke pil 
van 576 pagina’s en is daarmee met afstand het dikste boek dat 
McEwan ooit heeft geschreven.  
Het boek begint in 1986 met de overpeinzingen van de 37 jarige Roland 
Baines, de hoofdpersoon van het verhaal, die terugdenkt aan zijn 
pianolerares op de kostschool. Deze lerares, Miriam Cornell, heeft een 
bijzondere interesse voor de ruim tien jaar jongere Roland. Aanvankelijk 
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is Roland bang van zijn lerares, die hem soms knijpt of slaat als hij een fout maakt. Maar enkele jaren 
later, als Roland 14 jaar oud is, ontstaat er een gepassioneerde seksuele relatie tussen de volwassen 
vrouw en de puber. Deze relatie zal een blijvende invloed op zijn leven hebben.  
Maar een andere overpeinzing is van actuelere aard. Zijn vrouw Alissa heeft hem een paar dagen 
eerder, zonder enige aankondiging verlaten. Ze heeft hem achter gelaten met hun paar maanden oude 
baby Lawrence. Roland blijft verbijsterd achter. Gedurende de weken na haar verdwijning ontvangt hij 
enkele ansichtkaarten van haar waaruit blijkt dat ze naar Duitsland is vertrokken, haar moederland. 
Roland heeft aangifte gedaan van haar verdwijning en krijgt dan ook bezoek van rechercheur Browne, 
die hem verdenkt iets met de verdwijning van zijn vrouw te maken te hebben. 
Door sprongen terug in de tijd komen we veel te weten over de jeugd van Roland, die in zijn 
kinderjaren opgroeide in Libië, het land waar zijn vader als beroepsmilitair was gestationeerd. Roland 
had een onbezorgd, gelukkig leven in Libië, maar dat verandert als het gezin in 1959 terugkeert naar 
Engeland en hij naar kostschool moet. Roland is een middelmatige leerling, maar hij blijkt wel een 
groot pianotalent te bezitten.  
Gaandeweg het verhaal wordt duidelijk waarom Alissa Roland heeft verlaten. Ook de levens van zijn 
ouders en schoonouders vormen een belangrijk gegeven in het boek, want zij zijn van grote invloed op 
de karakters van Roland en Alissa. We komen te weten dat Roland zijn school niet heeft afgemaakt en 
in zijn levensonderhoud voorziet door allerlei baantjes aan te nemen, o.a. als pianist in een hotel én 
door zo nu en dan een gedicht te publiceren.  
McEwan verweeft de geschiedenis van Roland Baines knap met allerlei historische gebeurtenissen. De 
nasleep van Wereldoorlog II speelt een grote rol, maar ook het verzet, de Suez crisis, de atoomramp in 
Tsjernobyl, de val van de Berlijnse muur, de Brexit en de corona pandemie. Al deze gebeurtenissen 
hebben grote invloed op de levens van de hoofdpersonen. De roman omvat een tijdspanne van ruim 
60 jaar, waarin heel veel gebeurd, maar waarin ook blijkt dat de mens niets geleerd heeft van de 
‘lessen’ uit het verleden. 
Het is een complex boek met heel veel verhaallijnen, dat echter verrassend vlot wegleest. Voor mij is 
het één van de beste, misschien wel hét beste boek van Ian McEwan. 
  

In memoriam Gerrit Verkuil 26.11.1929-19.04.2023 
 
Necrologie door Herry Koers 
 
Geen “schrijfsels” meer van Gerrit Verkuil op deze plaats. Hij behoort niet meer tot het land der 
levenden, zoals hij zelf onorthodox in het meinummer mededeelde. Degenen die hier euthanasie 
vermoeden zitten ernaast. Gerrit overleed in het bijzijn van zijn echtgenote June zeker niet onverwacht 
maar toch wel vrij plotseling in hun appartement in Kerkdriel. Schrijfsels? De laatste jaren verrijkte hij 
de achterkant van “De Achtkant” met zijn observaties over het dagelijks wel en wee in de 
Bommelerwaard en gaf daar zijn doordacht en vaak humoristisch commentaar op. Maar ook bleek zijn 
blik verder te gaan. Hij besprak ook landelijke onderwerpen en keek over de grens. In zijn stukjes gaf 
hij steeds blijk van een humane instelling en aandacht voor de situatie van de minder bevoorrechte 
mensen. Het bestuur van de KBO Maasdriel- de “K” betekende voor Gerrit niet veel – bedankte hem in 
hetzelfde nummer terecht voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de vereniging. 
Het schrijven leek hem moeiteloos af te gaan en hij had er zelf kennelijk ook plezier in. Hij was een 
volbloed journalist en is vanaf zijn zestiende jaar correspondent geweest voor meerdere kranten. Het 
feit dat hij van nature heel nieuwsgierig was paste daar goed bij. Door zijn vriendelijke uitstraling en 
vermogen tot begripvol luisteren was hij ook een ideale interviewer. 
Zijn jeugd bracht hij door in zijn geboortedorp Bruchem. Als tiener heeft hij daar de oorlog 
meegemaakt. Hij kreeg veel mee van de oorlog in de Bommelerwaard en gaf daar later ook regelmatig 
lezingen over. Hij besefte dat in oorlogstijd niet ieder mens of goed of fout is. Die les heeft hij geleerd 
toen Duitsers bij zijn ouders waren ingekwartierd. Onder hen was een heel aardige en behulpzame 
dienstplichtige die maar een paar jaar ouder was dan hij. Dat juist die nu in de Bommelerwaard moest 
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sneuvelen was een slag voor jonge Gerrit, die daar op hoge leeftijd nog verdriet over uitsprak. Hij 
volgde middelbaar onderwijs en doorliep de kweekschool. Vervolgens werd hij leraar aan een 
basisschool te Zaltbommel en na vervolgonderwijs docent aan de Land en Tuinbouwschool 
Bruchem/Zaltbommel en de Middenstandsavondschool te Geldermalsen. 
De jaren erna ontwikkelde hij zich tot een van de bekendste inwoners van de Bommelerwaard. 
Vooral werd hij bekend als mede-oprichter van De Toren in 1968 waarvan hij ongeveer 20 jaar 
hoofdredacteur was en waarin hij veel van de teksten schreef. Dit huis-aan-huisblad stond bekend als 
zeer goed in zijn genre. Soms in verband daarmee was hij (mede-)auteur van een aantal boeken. 
Maar er was meer, teveel om op te noemen. Een greep: exploitant van de bioscoop te Zaltbommel, 
voorzitter van de Zaltbommelse middenstandsvereniging, medeoprichter Hippisch Centrum, korte tijd 
gemeenteraadslid in Zaltbommel. Dit en veel meer werd beloond met de Erepenning van de gemeente 
Zaltbommel. Na zijn verhuizing naar Alem in Maasdriel zette hij zijn activiteiten voort. Hij kreeg 
daarvoor in 2016 een onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau). 
Voor zijn boeken, verdere publicaties en lezingen over de geschiedenis van de streek ontving hij als 
eerste na de naamgever in 1994 de Jan van Heeswijkprijs van de Historische Kring Bommelerwaard. 
Gerrit hield echt van de Bommelerwaard. Hij reed vaak door de streek steeds weer genietend van de 
natuur en de cultuur. De Waal tussen Rossum en Hurwenen was zijn favoriet. 
Hij kon het niet verkroppen als men een aanslag wilde plegen op zijn territorium. Voorgenomen 
slibstortingen, zandafgravingen of afbraak van een kerkje waren hem een gruwel en dan kwam hij in 
het geweer. Want hoe aimabel hij was, hij was geen doetje. 
Hij kon ook niet begrijpen waarom er in een gebied met zulke duidelijke natuurlijke grenzen niet één 
gemeente is die de belangen van inwoners en omgeving behartigt. 
Het ging de laatste jaren slecht met zijn gezondheid, eenmaal moest hij zelfs gereanimeerd worden. 
Gerrit had er vrede mee dat er een eind zou komen aan zijn lange welbestede leven. Het enige dat hij 
vreesde was dement te worden maar zijn geestelijke vermogens zijn nooit aangetast. Ook verloor hij 
tot zijn laatste dagen bepaald niet zijn vermogen om een geanimeerd gesprek te voeren tijdens een 
goede maaltijd, soms deels door hem bereid. Voorafgegaan vanzelfsprekend door een glaasje 
Belgische jenever, dat tijdens de maaltijd werd weggespoeld door een goed glas wijn. 
Zijn laatste publicatie verscheen op de dag van overlijden in de “Bommelerwaardgids”. 
Gerrit laat zijn echtgenote June, drie kinderen en negen kleinkinderen na. 
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